
 



Van Stadsvrijheid van Utrecht tot Leidse Lustwarande…                                                                                                                                                                            

Nieuw wandelboek brengt buitenplaatsen aan de Oude Rijn in kaart 

Van verdwenen kastelen tot verstilde landgoederen: in het rijk geïllustreerde boek Heren van de Oude Rijn nemen historici Jan van Es en Bernt 
Feis de lezer mee langs meer dan 200 buitenplaatsen en kastelen in de Oude Rijnzone – van Utrecht tot Katwijk aan Zee. In een unieke 
combinatie van geschiedenis, erfgoed en recreatie vertelt dit boek het verhaal van een grotendeels vergeten landschap. Met als rode draad de 
Heren van de Oude Rijn: van de Romeinse generaal Drusus en de Duitse keizer Frederik Barbarossa tot graaf Floris V en stadhouder Willem III, 
die allen hun stempel drukten  op deze strategisch gelegen vaarroute 

Verborgen buitenplaatsen  

Waar de Vecht bekendstaat om haar elegante 
buitenplaatsen, is het gebied langs de Oude Rijn opvallend 
onbekend gebleven. Toch verrezen hier in de 17e en 18e 
eeuw meer dan 200 buitenplaatsen. De meeste zijn 
verdwenen, maar van tientallen buitenplaatsen zijn nog 
gebouwen, ruïnes of andere sporen te vinden – vaak 
verscholen in stadsparken of poldergroen.                                                            
Van kastelen als Kasteel de Haar, Huis te Linschoten of 
Kasteel Oud Poelgeest tot  verdwenen lusthoven als 
Brittenrust en Swanendrift in Alphen:  dit is het eerste boek 
dat de buitenplaatsen van de Oude Rijnzone volledig in 
kaart brengt.  

                                      
Entree landgoed 
Den Hoogenboom 
in  Oegstgeest 
(gouache van  W.L. 
Andreae, ca 1800)  

 

 

 

 

 

Wandelroute Woerden                                                                                      

Ontdekken met wandel/fietsroutes 

Met 14 uitgestippelde wandel- en fietsroutes en ruim 400 
kaartjes en illustraties biedt Heren van de Oude Rijn een 
praktische gids om dit historische cultuurlandschap zelf te 
verkennen. Zoals stijltuinen in Franse geometrische of 
Engelse landschapsstijl, maar ook funerair erfgoed in de 
vorm van grafmonumenten voor de Heren van de Oude 
Rijn. Daarvan zijn tal van voorbeelden te vinden in de 
Rijnlandse kerken. 

De bloeitijd van de buitenplaatsen  was in de Gouden Eeuw, 
toen de komst van  de trekschuit de reistijden halveerde. 
Daarom is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de 
trekvaart, de aanleg van jaagpaden, bruggen en sluizen en 
het ontstaan van industriële bedrijven langs de rivier.                                                                                                     

Maar centraal staat de beleving van het 
buitenplaatslandschap. Niet voor niets spraken onze 
voorouders al over de Vrijheyd der Stadt Utrecht, de 
Heerlijkheid van Alfen en de  Leidse Lustwarande…  

 

 

 

 

 

 

Jan van Es en Bernt Feis, Heren van de Oude Rijn: 
boerderijen, burchten en buitenplaatsen                               
212 pagina’s, met 365 illustraties en 50 routekaartjes,  
formaat 21,5 x 30,5 cm,  hard cover,  prijs  € 24,95                                         
ISBN 978-90-9039675-0    

Uitg.: www.levenderfgoed.nu - levenderfgoed@ziggo.nl 
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